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makine parkuruna sahip olan Gökçelik Depo Sistemleri, Endüstri 4.0 hedefiyle çıktığı yolda otomasyon ve 

bilgi işlem teknolojileriyle çözüm üretmeye devam ediyor 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Fuar kenti olma yolunda 


Otomotiv ve tekstil başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli sanayi kentleri arasında yer alan Bursa, fuarcılıkta da iddialı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, fuarcılıkta ilklere imza attıklarını vurguladı... 


TÜRKİYE'NİN üretim ve sanayi üssü Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde ihracatçı kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Üretim kenti Bursa'yı fuarcılık endüstrisi ile yılda ortalama 3 milyon iş profesyonelini ağırlayan Frankfurt haline getirmeyi hedeflediklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa, fuarcılıkta ilklere imza atıyor. Üretim ve ihracatta büyük bir tecrübeye sahip olan Bursa'ya kazandırdığımız yeni nesil fuarlarla kentimizin marka kent vizyonunu güçlendiriyoruz” dedi. 

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Türkiye ekonomisine katma değerli ve ihracat odaklı büyümesinin baş mimarı olan iş dünyası temsilcilerini, yurtdışı fuarları ve ikili iş görüşmeleri organizasyonlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Üyelerini farklı sektörlerde dünyanın en önemli fuar organizasyonlarıyla buluşturan BTSO, alım heyeti programlarıyla da firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına da katkı sağlıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya ekonomisinde giderek yoğunlaşan bir rekabet ortamının yaşandığını, tüketici davranışlarının da değişken bir hal aldığını söyledi. Dünya pazarlarına sunulan mal ve hizmetlerin pazarlanması ve tanıtımının en az üretim faktörü kadar değer kazandığını kaydeden Burkay, Bursa'nın ortak akıl vizyonuyla nitelikli fuarların merkezi haline geldiğini ifade etti. 


ÇOCUK GİYİMCİLER 

DÜNYAYA AÇILDI 

BTSO Başkanı Burkay, Oda olarak Türkiye ekonomisinin kalbi olan Bursa'nın fuarcılık konusunda yeni ve farklı çalışmalara imza attığını söyledi. Bursa'nın üretim ve ihracattaki tecrübesinin fuarcılık çalışmalarına da yansıdığını kaydeden 


Burkay, şöyle konuştu: 

“Bursa iş dünyamızın talepleri doğrultusunda hayata geçen fuar organizasyonlarımız, firmalarımızın ihracat kabiliyetini ve rekabetçiliğini artırıyor. 2018 yılının ilk organizasyonu bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüze yönelik düzenlediğimiz Junioshow Fuarı oldu. Fuarı 63 ülkeden 25 bine yakın profesyonel ziyaret etti. Bugün baktığımızda daha önce Laleli'ye mal satan sektör temsilcilerimiz bu fuar sayesinde Kanada'ya, ABD'ye, Güney Afrika'ya ürün gönderiyor. Fuarlar sayesinde üreticiler, kendi potansiyelini gördü ve dünyaya açılma noktasında kabuğunu kırdı.” 


800 YENİ İHRACATÇI 

“Bursa büyürse Türkiye büyür” vizyonuyla sektörleri harekete geçiren projelere imza attıklarını kaydeden İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının üstün performansıyla 2017 yılında 14 milyar doları aşkın ihracata imza atıldığını kaydetti. “BTSO'nun projelerinin de katkılarıyla kentimiz 800 yeni ihracatçı kazandı” diyen Burkay, fuarcılık ve alım heyeti organizasyonları kapsamında şimdiye kadar 15 binden fazla iş insanını Bursalı firmalarla buluşturduklarını söyledi. Geçen sene Aralık ayında düzenlenen Endüstri Zirvesi'nde 1200'e yakın yabancı alıcıyı Bursa'ya getirerek Türkiye'nin en kalabalık alım heyeti organizasyonuna imza attıklarını hatırlatan Burkay, Nisan 2018'de de İnşaat Fuarı ile Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı'nı gerçekleştireceklerini söyledi. Burkay, “Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden geniş bir alım heyetini de bu fuarda ağırlayacağız” diye konuştu. 


FRANKFURT MODELİ 

Burkay, Bursa'da yapılan fuarların kentin üretimine, ihracatına, turizm ve ticaretine büyük katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti: 

“Bursa olarak, Frankfurt gibi yılda 3 milyonun üzerinde endüstriyel ziyaretçiyi 


ağırlayabiliriz. Kentimizde büyük bir potansiyel var. Şu anda Bursa'mız fuarcılıkta önemli başarılara imza atıyor. Özellikle uluslararası nitelikli fuar sayımız her geçen yıl artıyor. İstatistikler de fuarcılıktaki başarımızı ortaya koyuyor. 2017 yılında fuarlarımıza ve alım heyeti programlarımıza katılan yabancı katılımcı sayısı yüzde 122 
oranında artış gösterdi. 95 ülkeden 5 bin iş insanı bu fuar organizasyonlarına katılarak önemli iş bağlantıları kurdu. Bu yıl takvimimizde 15 fuar programı yer alıyor. 
BTSO olarak kentimizin fuarcılık vizyonuna ve sektörlerimizin ihracatına dinamizm katmaya devam edeceğiz.” 


“BU YIL HEDEF 40 FUAR” 

Burkay, BTSO olarak Küresel Fuar Acentesi Projesi (KFA) ile 130'u aşkın yurtdışı iş gezisi düzenlediklerini ve bu organizasyonlara 5 binden fazla Bursalı iş insanının katıldığını söyledi. Yurtdışı fuar organizasyonlarına 2018 yılında da tüm hızıyla devam edeceklerini kaydeden Burkay, “Yılın ilk fuarında tekstil sektörü için dünyanın en önemli organizasyonlarından olan Heimtextil Fuarı'na 100 kişilik bir heyetle çıkarma yaptık. Ardından 50'ye yakın inşaat sektörü temsilcimizi İsviçre'de düzenlenen Swissbau Fuarı'na taşıdık. 
Bu yıl KFA'nın fuar takviminde, 40'a yakın organizasyon var. Ayrıca KFA ve Ur- 


Ge Projesi kapsamında Almanya'dan Durbai'ye, Japonya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Tayland'a birçok ülkedeki fuarları listemize aldık. Makine, tekstil, gıda, kimya başta olmak üzere birçok sektöre hitap edecek yurt dışı programlarımız, üyelerimizin ihracatçı kimliğini güçlendirmeye devam edecek” dedi. 


KOSGEB VE BTSO'DAN DESTEK 


Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçeve- 


sinde BTSO tarafından düzenlenen iş gezisine KOSGEB ve BTSO önemli destek- 


ler sağlıyor. KOSGEB tarafından proje kapsamındaki organizasyona katılan firmaların ulaşım, konaklama, tercümanlık, rehberlik ve fuar giriş ücretleri için yüzde 
50 oranında yakın ülkeler için 3.000 TL, 
uzak ülkeler için ise 5.000 TL'ye kadar destek veriliyor. BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1000 TL'ye kadar destek veriyor. 


Endüstri 4.0'a odaklandık” 


Perakende sektörüne raf sistemleri üreten Gökçelik AŞ, üretiminin yarısını 50'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Gökçelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, ciroda 2017 yılı hedeflerini tutturduklarını, ancak sektörde karlılıkta sorun yaşandığını belirtiyor... 


GÖKÇELİK AŞ'nin geçmişi 1976 yılına dayanıyor. Temelleri Bursa'nın Gazcılar semtinde, küçük bir atölyede atılan şirket, perakende sektöründe büyümeye paralele olarak gelişimini sürdürdü. İlk fabrika yatırımını 1997 yılında Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) hizmete açan firma, ardından üç tesis daha kurdu. Gökçelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Yatırımlarımızı teknoloji ile sınırlandırmayıp insana, Ar-Ge'ye ve yönetim sistemlerine de kaynak ayırdık. GDS depolama sistemleri fabrikamız ile sektörümüzde en ileri teknoloji kabul edilen entegre tesisini sektörün hizmetine sunmuş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile endüstri 4.0 
ın adımını da atmış olduk” diyor. 

Dördüncü tesisi 2017 yılı Kasım ayında yine NOSAB'da hizmete açtıklarını belirten Aras, bu tesisle ilgili şunları söylüyor: 

“Ağır ve hafif yük depo sistemlerinde teknolojiyi yakından takip eden bir şirket olarak 20 bin metrekare toplam kapalı alanda Gökçelik Depo Sistemleri (GDS) markasıyla depo sistemleri seri üretim hattını hayata geçirdik. Dördüncü fabrika ile dakikada 
7 travers, 25 metre ayak üretebiliyor, boya 
tesisimizde bir renkten diğerine 10 dakikada geçebiliyoruz. Ayrıca yeni teknoloji sayesinde ürettiğimiz ayak dikmeleri 1,4 cm? 
daha fazla yüzey alanına sahip. Yıllık 100 bin ton saç işleme kapasitesine ulaşıldı. GDS'de Hafif Yük Depo Sistemleri, Mekik Raf Depo Sistemleri, Dinamik Servis Raf Sistemleri, Soğuk Hava Deposu Çözümleri, Mezanin Raf Sistemleri, Back To Back, AS/RS, Gargamel Raf Sistemleri, Lojistik Yardımcısı Çözümler, Giydirme Cephe Sistemleri, Odis, Toptan Satış Raf Sistemleri, Dinamik Raf Sistemleri, Servis Rafları Uygulaması, Mobil Rack, Drive-In Sistem üretimi yapılmaktadır. Perakende sektöründe yakaladı-Şımız başarıyı sürdürülebilir kılmak ve özellikle sanayi alanında portföyümüzü büyütmeyi hedefliyoruz.” 


“AGRESİF HEDEFLERİMİZ VAR” 
Bundan sonraki yatırımlara endüstri 4.0 
temelinde devam edeceklerini söyleyen 


Gökçelik AŞ Yönetim KuFülu 
Başkanı Yalçın Aras 


Aras, akıllı raflar ve depo sistemlerine yönelik yeni adımlar atacaklarını belirtiyor. Şirket olarak ciroda hedefleri tutturduklarını ancak kârlılık için aynı şeyi söyleyemeyeceklerini belirten Aras, “Döviz ve hammadde- de yaşanan artışlar, uluslararası rekabet, merdiven altı üretimler ve uzayan vadelerin sırtımıza yüklediği finansman yükü kârlılık açısından sektörü her geçen gün biraz daha aşağıya doğru çekiyor. 2017 yılını hedeflerimiz yakalayarak tamamladığımızı söyleyebiliriz. Yeni yıl ile birlikte daha büyük ve agresif hedeflerimiz olacağını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuşuyor. 


5 KITADA 50 ÜLKEYE İHRACAT 

Furoshop fuarına 8 yıldır katıldıklarını ifade eden Aras, bugün 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarının altını çiziyor. 
Üretimin yarısını dünya pazarlarına sunduklarını söyleyen Aras, şöyle devam ediyor: 


“Gökçelik olarak ihracatta büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türk sanayicisi ve işadamları ellerinde valizle dünyayı karış karış gezmekte Türkiye'nin şanlı bayrağını en ücra köşelerine kadar taşımaktadır. Bu noktada hükümetimizin reel sektöre ve ihracata vereceği her katkı ve destek son derece önemli ve gereklidir. Büyük ve ulusal zincirler her geçen gün büyümelerini sürdürürken yerel zincir ve mağazaların ayakta kalmasının daha da zorlaştığını düşünüyoruz. Diğer taraftan e-ticaret verileri her yıl katlanarak büyüyor. Başlangıç- ta önemsenmeyecek bir seviyede olan market alışverişlerindeki e-ticaret harcamaları 
2016 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki toplan 
online alışverişin yüzde 20'si büyüklüğüne ulaşmış bulunuyor. Bu artış aynı ivme ile devam ederse yakın gelecekte depoların magazalardan daha önemli olması ihtimalini öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Dolayısıyla şirketlerin geleneksel iş modellerini gözden geçirip geleceğe yatırım yapması son derece önemli görünüyor.” 


ALIRKEN KAZANMAK KURALI 

Sektördeki firmalara da bir takım uyarılarda bulunan Aras, sözlerini şöyle tamamlıyor: 

“Ticarette “alırken kazanmak” diye bir kavram vardır. Evet bu son derece sağlıklı bir yaklaşımdır lakin yorumlamasının doğru yapılması koşuluyla. Ekonomik satın alma kavramı sadece fiyat parametresiyle sağlandığında sonuçların oldukça pahalıya mal olduğunu gösteren pek çok örnek olay vardır. Bizim sektörümüzden örnek verecek olursak satın aldığınız rafın size vadettiği kullanma süresini gerçekleştirmesi, söküp takma veya yeni bir mağazaya taşıma yoluyla yeniden değerlendirilebilme kabiliyeti, magaza dekorasyonuna katacağı estetik, satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz işletmenin sözünü yerine getirebilmesi için sahip oldugu finansal kapasitesi, sattığı ürünün arkasında durabilme yani garanti taahhüdü ve daha pek çok detay satın alma işleminde göz önünde bulundurulması gereken detaylardır.” 
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İhracatın şampiyonları 


Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2017 
senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Geçen yıl 28,5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında Toyota Otomotiv ikinci, Tofaş da üçüncü oldu. 


TÜRKİYE ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 
2017 yılının şampiyonları belli oldu. Geçen 
yıl 28.5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. Sıralamada Ford Otomotiv'in ardından Toyota Otomotiv ikinci, Tofaş da üçüncü oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Oyak Renault, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi, Man Truck & Bus, ve Goodyear Lastikleri takip etti. 

İhracatın lokomotif sektörü 2018 yılına da hızlı başladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 10.8 artışla 2 milyar 287 milyon dolar oldu. Böylece bugüne kadarki en iyi ocak ayı ihracat rakamına ulaşan sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yaklaşık yüzde 19 olarak gerçekleşti. Otomotiv, aynı zamanda Ocak 2016'dan bu yana olmak üzere son iki yıldır aralıksız her ay artış göstermiş oldu. Ocak ayı ihracat artışında Otomotiv Yan Sanayi ve Otobüs Minibüs Midibüs ürün gruplarındaki çift haneli artışlar temel belirleyici oldu. ABD'ye yönelik yüksek oranlı ihracat artışı devam etti, ABD 154 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi. 


YENİ MODELLERİN ETKİSİ 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Sabuncu, “İhracat yaptığımız ülke ve bölgelerdeki pazarların büyümesi, Türkiye araç üretimi ve ihracatındaki artış, yeni modellere olan yoğun ilginin de etkisiyle otomotiv firmalarımız 2017 yılında başarı grafiğini sürdürdü” dedi. 

Otomotiv firmalarının ihracat stratejilerini çok iyi belirlediğini ve fuarlar, ticaret ve alım heyetleri gibi çalışmalarla pazar çeşitliliğini artırdığını vurgulayan Orhan Sabuncu, “Geçen yıl yaklaşık yüzde 20 ar- 


tışla 28.5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektörümüz Türkiye ihracatına ivme kattı. Türk otomotiv endüstrisi olarak bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ocak ayındaki yaklaşık yüzde 11'lik artış, bunun en iyi göstergesi. 12 yıldır üst üste şampiyon olan sektörümüzün liderliğini sürdürmesinde katkısı olan tüm firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi. 


YAN SANAYİNDE ARTIŞ YÜZDE 24 

Ocak ayında mal grupları bazında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 24 artışla 896 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 4 artışla 954 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 16 azalışla 268 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihraca- 


Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları 


Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Sabuncu 


tıda yüzde 31 artışla 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 20 artarken, Fransa'ya yüzde 22, Romanya'ya yüzde 50, İtalya'ya yüzde 29, Birleşik Krallık ve ABD'ye de yüzde 26'şar oranda arttı. Binek Otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 9 
azalırken, İtalya'ya yüzde 30, Birleşik Krallık'a yüzde 27, Almanya'ya yüzde düşüş yaşandı. Artışın yüzde 100 olduğu ABD), bu mal grubunda en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumuna yükseldi. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 39, Fransa'ya yüzde 14, Sloven- 
ya'ya yüzde 29 düşerken, İtalya'ya yüzde 12 
arttı. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise ihracat İtalya'ya yüzde 457, İspanya'ya yüzde 149, Hollanda'ya yüzde 58 
arttı. 


ALMANYA'YA ARTIŞ YÜZDE 8 

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 8 artışla 349 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 2 artışla 238 
milyon dolar olurken, İtalya'ya yüzde 1,5 düşüşle 219 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 22 düşüşle 194 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında ABD'ye yüzde 371, Fas'a da yüzde 96 artış kaydedildi. ABD'ye olan artış- ta binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının yüzde 26 artması etkili oldu. 

Ülke grubu bazında da Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 3 artışla 1,7 milyar dolar olurken, AB Ülkeleri toplam ihracattan yüzde 75 pay aldı. Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Bölgesine ihracat yüzde 285 artarken, Bağımsız 
Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 36, Afrika Ülkelerine yüzde 19 artış oldu. 
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Ağaçlar en yüksek dağlarda yaşayabiliyorsa, bizimle birlikte gökdelenlerin en üst katlarına kadar neden çıkamasınlar ki? Biz yükseldik diye ağaçlar neden yanımızda olamasınlar? Dünyada bunu değiştirenler var. 
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Projeleri göz kamaştırıyor 


Bursa'nın önde gelen inşaat firması Demir Demirtaş, başlattığı birbirinden değerli projelerle göz dolduruyor. Firmanın sahibi Atilla Demirtaş, inşaat sektörünün canlılığını sürdüreceğini belirtiyor... 


TÜRKİYE yüzde 87'si deprem kuşağında yer alan bir ülke. Bu yüzden güvenli yapıların inşası son derece önem taşıyor. Nitekim 6306 sayılı “kentsel dönüşüm yasası” da güvenli olmayan, çürük binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesini amaçlıyor. 

Bu çerçeveden bakıldığında kentsel dönüşüm projeleri Türkiye'de daha çok uzun süre gündemde yer alacak gibi görünüyor. Bu da bir yandan güvenli binaların sayısını artırırken bir yandan da inşaat sektöründeki ciddi büyümenin ekonomiye önemli bir ivme katacağı anlamına geliyor. Nitekim inşaat sektöründeki gelişmeler de bu yönde. 

Türkiye genelindeki bu yapılaşma çalışmaları; tüm şehirleri etkileyeceği gibi Bursa'yı ve 
Bursa inşaat firmalarını da etkileyecek. Kentsel dönüşümden İstanbul yolu aksındaki gelişime, imar yönetmeliklerinin Bursa'ya etkilerinden konut fiyatlarına kadar olan tüm çalışmalar Bursa'yı çalkantılı hale getirse de yeni Bursa'yı resmediyor. 

Ataevler ve Beşevler ile başlayan proje çalışmaları, tüm Bursa'ya yayıldıkça; inşa- 


at sektörü her yıl büyüme hızını koruyor ve bu büyüme hızında “her zaman en iyi olan kendini gösterir” felsefesi kendini gösteren yine en iyiler olacak. 


BİRÇOK PROJE YÜRÜTÜYOR 


Bursa'nın önde gelen inşaat firmaların- 


a 


ai 


Atilla Demirtaş 


“ | 


VW 


dan Demir Demirtaş, 1997 yılından bu yana yapı inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Demir Demirtaş; üstlendiği projeleriyle Bursa'nın en iyi inşaat firmaları arasında olduğunu ispatlıyor. Şu anda devam etmekte olan Nilüfer Köy'deki “Gökçen Prime” projesi için bir değerlendirme bulunan firmanın sahibi Atilla Demirtaş, “Yatay ve doğal yaşamı destekleyen bir projemiz” dedi. 

Demirtaş, şunları söyledi: 

”Bunun yanı sıra Burgaz'da devam eden 200 daireden oluşan “Prime 360” konut projesi, Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda devam eden Kozza şirketimizin yaptığı “Kozza Park Projesi”, Sky Group şirketimizin yapmış olduğu “Sky Tower Projesi” bulunuyor. Sky Tower projesi İstanbul yolu üzerinde 62 dükkanlık yaşam , yeme-içme, alışveriş alanı içermekte. Aynı zamanda yeni adliye binasına yakınlığından dolayı hukukçularımızın projemize talebi büyük. Yapısı ve konumu itibariyle hem çevre kuruluşlara hem de kuleye önemli katkı sağlayacak.” 
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Teslimatı 6 ay öne çekti 


Alpiş Group'un İstanbul Caddesi üzerinde inşa ettiği Alpiş Aden House projesi hızla sürüyor. Teslimatı 6 ay öne çektiklerini belirten Alpiş Group Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, “2018'in sonunda dairelerimizi teslim etmeye başlayacağız” dedi... 


SEÇKİN konut ve iş merkezi projeleriyle Bursa İnşaat sektörünün öncü firmalarından olan Alpiş Group'un 300 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği ve yaklaşık 5 ay önce temeli atılan “Alpiş Aden House” projesinin yüzde 30'si tamamlandı. 

İstanbul Caddesi üzerinde daha önce tamamlanan Tuana Evleri'nin hemen yanında inşaatı devam eden Alpiş Aden House'un farklı daire çeşitleri olmak üzere toplamda 690 daireden oluştuğunu ifade eden Alpiş Group Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, yaklaşık 5 ay önce temelleri atılan projede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Karaalp şunları söyledi: 

“136 bin metrekare inşaat alanı, 26 bin 
500 metrekare de proje alanıyla toplam- 
da 690 daire ile 22 işyerinden oluşacak olan “Alpiş Aden House projemizin temellerini, İstanbul Caddesi'nin yükselen değerine de katkı sağlayacak düşüncesiyle yaklaşık 5 ay önce atmıştık. Ayrıca 2 bin 500 
m? ticari alan ve 13 bin m2 yeşil alan özelliğimizle de caddenin hem ekonomisine hem de sosyal donatısına da fayda sunacağımızı düşünüyorum.” 

Son projeleri Tuana Evleri ve Silva Balat'ın ardından hız kesmeyen Alpiş Group, “Alpiş Aden House” projesinde imalat çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'nın yeni cazibe bölgelerinden biri olacağı öngörülen İstanbul Caddesi üzerinde hayata geçirilen ve 690 daire ile 22 işyerinden oluşan Al- 


Alpiş Group 
Yönetim ; 
Kurulu * 
Başkanı 
Sertaç | 


piş Aden House projesinde bloklar yükselmeye başladı. 


TESLİMAT 2018'İN SONUNDA 

Projenin yüzde 50'sini tamamladıklarını ifade eden Karaalp şöyle devam etti: “Şu anda imalat seviyemiz kaba inşaatta yüzde 7W'lerde düzeyinde. İnce işlerle birlikte inşaat totalinde baktığımızda ise yüzde 50'yi geçmiş durumdayız. 

Kış mevsimi olmasına rağmen havaların iyi gitmesi ve Alpiş Group olarak her zaman söz verdiğimiz tarihten önce bitirme alışkanlığımız sayesinde inşaatımız çok hızlı ilerliyor. Projeyi 24 ayda bitirmeyi hedeflemiştik ancak her projemizde olduğu gibi bu projede de teslim tarihini öne çek- 


tik. Bir aksilik olmazsa hedeflediğimiz teslim tarihinden 6 ay önce, yani 2018'in sonunda dairelerimizi teslim etmeye başlayacağız.” 


“HEDEFİMİZİN 

10 PUAN ÜZERİNDEYİZ” 

Satışların da oldukça iyi gittiğini söyleyen Karaalp, “2017 yılı ekonomik olarak biraz durgun geçmesine rağmen bu projemizde çok iyi gidiyoruz. Satışlarımızda da düşündüğümüz performansın yine çok önündeyiz. Şu an itibariyle beklediğimiz satış hedefinin 10 puan üzerindeyiz. Bu yüzden Bursalı hemşerilerimize gösterdikleri güven ve teveccühten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. 
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3 milyon abonesiyle başta Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova olmak üzere Serbest Tüketici 
kapsamında toplam 66 şehirde hizmet veren Limak Uludağ Elektrik 2017 yılı değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre Bursa enerji tüketiminde liderliğini korudu... 


LİMAK Uludağ Elektrik tarafından yapılan elektrik satış miktarı 134 ülkenin elektrik tüketiminden fazla bulunuyor. Sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma olmak üzere beş ana grupta gerçekleşen faturalama işlemlerinde sanayi tüketimi yine başı çekti. Hazırlanan raporda yeni aboneliklerin profilinden tüketim bölgelerinde yaşanan artışlara kadar pek çok detaya yer verildi. 

2017 yılında 100 binin üzerinde yeni abonenin Limak ailesine katıldığı ve taşınan aboneliklerle beraber yılın genelinde yapılan abonelik işlem sayısının 386 bin olduğu belirtildi. Bu rakam 33 ilin her birinin abone sayılarının üzerinde bir sayıya denk geliyor. 2017 
yılında yeni yapılara ait abonelik sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında arttı. Rapora göre, yeni tesis aboneliklerinde en yüksek artış oranı yüzde 29 ile Bursa'da bulunurken, Çanakkale'de ise bir önceki yıla göre yüzde Vlik düşüş görüldü. 

2017 yılındaki imar affının da etkisiyle yeni tesis aboneliklerinde en çok artış yüzde 56 
ile Osmangazi ilçesinde gerçekleşti. Kentsel dönüşümün de etkisiyle ikinci sırada yüzde 


Limak <5 


34 artış ile Mustafakemalpaşa-Karacabey 
yer alırken, Gemlik-Orhangazi ve Nilüfer yüzde 21 ile üçüncü sırada yer aldı. Açıklanan raporda yabancı uyruklu kullanıcıların da tabloya yansımaya başladığı görüldü. 


ONLİNE İŞLEMLER ARTACAK 

Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Online abonelik tüm kullanıcılar için büyük kolaylık. Artık herkes, ister web sitemizdeki online işlem bölümünden isterlerse de cep telefonlarına indirecekleri mobil uygulamamızla oturduğu yerden abonelik işlemini 5 dakikada tamamlayabilir. Tabii sadece abonelik değil; fatura ödeme, borç sorgulama gibi pek çok işlemi bu kanallarla yapabilirler. Bu yıl ilk adımlarını attığımız online işlem merkezimizden 2017 yılında 10 binin üzerinde kişi abonelik başlatma işlemlerini gerçekleştirdi ancak 2018 yılında çok daha fazla abonemizi faydalandırmayı ve aldıkları hizmeti kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi. 2017 yılını Müşteri Memnuniyet yılı olarak ilan eden Limak Uludağ Elektrik, abonelerinin hizmetine sunduğu farklı ürün ve servisleri ile de yıl boyunca adından söz ettirmişti. Esnek Fatura ve Fatura Alt Limiti belirleme gibi ödeme kolaylığı sunan servisleri ile müşteri dostu olduklarını belirten Aytac, Esnek Fatura uygulaması sayesinde kesme sayısının geçen seneye göre yüzde 21 oranında düştüğünü vurguladı. 


MEMNUNİYET ÖN PLANDA 

Müşteri Memnuniyeti önceliği kapsamında sunduğu hizmetlerde yenilikçi ve öncü olmanın yanı Sıra sağladığı standartlarla da kaliteli ve sürdürülebilir olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Limak Uludağ Elektrik, Türkiye'de Yeni Nesil ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı belgesini alan ilk elektrik şirketi olarak bu konudaki kararlılığını ispatladı. 

Türkiye'de bu belgeyi alan ilk elektrik şirketi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aytac, “Özverili çalışmanın ardından ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerini aldık” dedi. 
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EMİT e Bursa imzası 


Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2018 Turizm Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fuarda Bursa standını 

ziyaret ederek, kentin değerlerine dikkat çekti. 


22. DOĞU Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı 
(EMTTT)' İstanbul'da gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa 
Turizm Tanıtma Birliği tarafından hazırlanan Bursa standını ziyaret etti. Başkan Aktaş, burada Bursalı basın mensuplarıyla da bir araya gelerek kentin değerlerine ve turizm potansiyeline vurgu yaptı. Basın mensuplarıyla sohbetinde Türkiye'nin turizm potansiyeline ve Bursa'nın bu anlamda barındırdığı altyapıya değinen Başkan Aktaş, sık sık fuarlara katılarak şehri uluslararası arenada tanıtmak istediklerini söyledi. Bu anlamda ilk adımları attıklarını, 
22 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Cidde'de bir fuara daha katılacaklarını, beraberinde birkaç farklı destinasyonda yine benzer çalışmalarda bulunacaklarını belirten Başkan Aktaş, turizm, sanayi, tarih ve tarım şehri olan Bursa'nın diğer şehirlere nazaran ciddi bir ayrıcalığı bünyesinde barındırdığını anlattı. Şehrin kongre ve kültür turizmi adına hem kongre merkezi hem de otel yatırımları anlamında ciddi bir altyapıya sahip olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanımız Bursa ziyaretinde 'Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı'nı önemli bir konu başlığı olarak ifade etti. 
İnşallah 1 yıllık süreçte yapılacak yatırımlarla 2019 Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir organizasyonla bunu taçlandırırız. Bursa'nın turizm gelirlerinin ilerleyen günlerde çok daha üst düzeye çıkacağına inanıyorum” diye konuştu. 


“POTANSİYELİMİZ ÇOK YÜKSEK” 

Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile sohbet ettiklerini anlatan ve Bakan Kurtulmuş'un son turizm gelirlerini 26 milyar dolar, turist sayısını da 


34.2 milyon kişi olarak ifade ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, 2023 turizm ge- 


Emitt 


zı ve tanıtım argümanlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle yurtdışında 


lirlerinin 50 milyar dolar, 25. german katılacağımız fuarlarla buturist sayısının da 50 milyon TYOAÇIMMEE TARTAN İ nutemin etmeye çalışaca- 


kişi olarak planlandığını kaydetti. 

İşin hacminin artmasıyla birlikte Bursa olarak bu potansiyelin önemli bir kısmını üstlenmek durumunda olduklarını kaydeden 
Başkan Aktaş, “Bununla 


# lay a 


gız. Bu yıl Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
(Merinos AKKM) planladığımız 11 fuarımız var. O fuarlarla tanınırlığımız artacak. Birkaç yılda yapacağımız yatırımlarla ciddi bir mesafe alabiliriz. Şehrin 


1 düm Het Hemel 


ilgili önemli bir altyapımız var. Başta Uludağ, kongre ve kültür turizmi olmak üzere bu konudaki imkanlarımı- 


sanayi ve ticaret olduğu kadar kültür ve turizm anlamında da ciddi bir potansiyele ulaşacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Başkan Alinur Aktaş, İstanbul temasları kapsamında çoğunluğu İnegöl olmak üzere 220 Bursalı firmanın katıldığı 14. 
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı da (İMOB) ziyaret etti. Başkan Aktaş, fuar kapsamında stantları ziyaret ederek, firma yetkilileriyle sohbet etti. 
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GÜLEÇ eGemen EVLER 


BALAT'IN KALBİNDE 
HAYALLERİNİZİ 
İNŞA EDİYORUZ! 


Bursa'nın en prestijli yaşam merkezlerinden biri olan Balat'ta huzurlu, kaliteli ve ayrıcalıklı bir yaşamın temelleri atılıyor. 


eçemen 
MİMGIRLIK 


(0224) 244 88 00 | (0532) 654 62 64 www.egemenmimarlik.com 


EWE Turkey Holding'in iki büyük doğal gaz dağıtım şirketi Bursagaz ve Kayserigaz, şebeke güvenliği yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şebeke güvenliğini son teknoloji SCADA sistemiyle sağlayan Bursagaz ve Kayserigaz, sistemden alınan alarmların yönetimi kapsamında yazılım devi SAP ile işbirliği gerçekleştirdi. Doğal gaz dağıtım sektörünün iki büyük şirketi, SAP Alarm Yönetim Sistemi Projesi'yle şebeke 

güvenliğini bir üst seviyeye taşımış oldu. 

EWE Turkey Holding'in sektör tecrübesi ve bilgi birikimiyle çalışmalarını sürdüren Bursagaz ve Kayserigaz, SAP işbirliğiyle şebeke güvenliğini bir üst »., seviyeye taşıdı. SCADA sistemleriylettüm şebeke sistemlerini tek bir merkezden izleyebilen ve raporlayabilen iki büyük dogal gaz dağıtım şirketi, SAP 
Alarm Yönetim Sistemi Projesi'yle sistem üzerinden merkeze taşınan alarmların yönetimini ve ekiplere aktarımını daha verimli hale getirmiş oldu. Bu sayede olası bir arıza durumunda ekipler olaylara çok daha koordineli ve etkin bir şekilde müdahale edebilecek. 


EWE Turkey Holding 
Operasyondan Sorumlu 
Genel Müdürü (C0O0) 
Hasan Yasir Bora 


ÇÖZÜM İMKANI 

Bursa ve Kayseri'nin 
« ; doğal gaz dağıtım şirketleri Bursagaz ve Kayserigaz'ın modern SCADA sistemleriyle sektörde örnek teşkil ettiğini belirten EWE Turkey Holding Operasyondan 
Sorumlu Genel Müdürü 
(COO) Hasan Yasir Bora, “Yaşadığımız bu dijital çağda, modern ve teknolojik sistemlerimizle operasyon ve güvenlik konularında fark yaratmak için çalışıyoruz. Şebekelerimizin durumunu takip eden böylesine donanımlı bir sistemin yakaladığı olay ve alarmları merkeze iletebilmesi için de aynı derecede donanımlı SAP Alarm 
» Yönetim Sistemi'ni kurduk. 
,, Bu sistem sayesinde yaşanabilecek olumsuz durumlara anında ve etki- 


Şebeke güvenliği için işbirliği 


li bir şekilde müdahale ederek hızlıca çözüm alabileceğiz” diye konuştu. 


SİSTEMSEL BÜTÜNLÜK SAĞLANACAK 

SAP Alarm Yönetim Sistemi Projesi'nin Bursagaz ve Kayserigaz'ın uzman personelinin ortak çalışmalarıyla büyük bir sinerji içerisinde tamamlandığını belirten proje lideri Halit Yılmaz, 


Bursagaz Yönetim 
Sistemleri Müdürü 
Halit Yılmaz 


“Kayserigaz ve Bursagaz şirketlerimiz kurumsal anlamda süreçlerinin çoğunda SAP platformunu kullanıyor. Bursa ve Kayseri şebekeleri üzerindeki ekipmanlarda oluşabilecek alarmların takibini ve yönetimini SAP'ye taşıyarak sistemsel bütünlük anlamında önemli bir adım attık” diye konuştu. 

Projenin Kayserigaz tarafındaki koordinasyonunu sağlayan Fatih Tekelioğlu ise EPDK'nın şebeke güvenliği hassasiyeti ile koyduğu yükümlülükleri önceden yerine getirdiklerini hatırlatarak, “EWE Turkey Holding'in doğal gaz dağıtım şirketleri olarak, mevzuatsal yükümlülüklere uymanın ötesine geçerek, modern sistem ve teknoloji kullanımı ile sektöre örnek olmayı sürdürmekteyiz. 
Bu anlamda teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon odağı ile fayda üreten projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. 

Bursa ve Kayseri şehirlerinde güvenli gaz arzı sağlamak için acil durum senaryolarına göre tasarlanan SCADA sistemleri, şebeke üzerinde yaşanabilecek olay ve durumları alarm olarak merkeze aktaracak şekilde kurgulanıyor. 
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BU TOPRAKLARDA 
KAYBETMEK YOK! 


Doğru Yatırım ile Dünyanız Değişsin 


“ÜLKEM 


ARAZİ YATIRIM 


BURSA 


İş dünyası kuruluşlarından ortak bildiri 


Bursalı işadamları TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdi. BTSO öncülüğünde, Bursa'da faaliyet gösteren 129 sivil toplum kuruluşunun imzaladığı ortak bildiride “Güçlü Ekonomi Kali, Male ili teması vurgulandı... TUNA ÇAM/SABAH 


BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa'da faaliyet gösteren 130'a yakın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü harekata tam destek verdi. “Güçlü Ekonomi Bağımsız Türkiye” temasıyla hazırlanan ortak bildiriyi kamuoyuna açıklayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyası ve sivil toplum örgütleri olarak teröre karşı bugün de yarın da tek yürek olmaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi bağımsız Türkiye'nin teminatıdır” dedi. 

Ekonomideki başarılarının yanında birlik ve beraberliğiyle de tüm Türkiye'ye örnek olan Bursa iş dünyası, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı harekatına destek vermek amacıyla örnek bir duruş sergiledi. 129 sivil toplum kuruluşunun imzasıyla hazırlanan “Güçlü Ekonomi Bağımsız Türkiye” temalı ortak bildiri metnini oku- yan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin son 15 yıllık süreçte ekonomi tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiğini söyledi. Bu süreçte Türkiye'nin her yıl ortalama yüzde ©lık bir büyüme performansı sergilediğini ve ihracatının da 35 milyar dolar seviyelerinden 157 milyar dolar seviyelerine geldiğini kaydeden Başkan Burkay, “Uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye, siyasi istikrarı ve ekonomik kazanımlarıyla, milletimizin kendi kaderini tayin etme gücünü elde etmeyi başardı” dedi. 


“SAVUNMA SANAYİMİZ GURURUMUZ” 

Savunma sanayinde 2000'li yıllarda yüzde 20 seviyelerinde olan yerlilik oranlarının bugün yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldiğine işaret eden Burkay, “Savunma sanayindeki yatırımlar sayesinde modern ekipmanlarla donatılan Türk Silahlı Kuwvetlerimiz, hava, kara ve denizde her türlü ihtiyacını karşılayan bir kapasiteye ulaştı. Meh- 


metçiğimizin Afrin'de kullandığı muharip uçaklarının, tankların ve silahların milli savunma sanayimizin ürünleri olması da Türkiye'mizin ortaya koyduğu iradenin birer sonucudur. Gururla ifade etmek istiyorum ki ülke ekonomimizin dinamosu olan Bursa, Odamızın liderliğinde yürütülen projelerle ülkemizin yerli ve milli üretim hedeflerine katkısını her geçen gün daha da artırmaktadır” ifadelerini kullandı. 


“HEDEFİMİZDEN ÇEVİREMEYECEKLER” 

Her yönüyle güçlenen ve tam bağımsız bir Türkiye'nin son dönemde siyasi algı operasyonları, ekonomik tehditler ve terör saldırılarına maruz kalmasının tesadüflerle açıklanamayacağına dikkat çeken 
İbrahim Burkay, dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olma hedefine sahip Türkiye'nin hedeflerinden rahatsız olanlar ve onların taşeronlarının bu kaos senaryolarının da mimarları olduğunu ifade etti. Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ mensuplarının hain emelleriyle “İstiklal Sa- 


vaşı'ndan bu zamana kadarki en büyük tehlikelere karşı güçlü bir mücadele örneği sergilediğini hatırlatan İbrahim Burkay, “Milletimiz, demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırılara karşı değerlerini canı pahasına savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla tarihimize altın harflerle işlenen bir destan yazdık. 
Ancak karanlık odaklar, eli kanlı terör örgütleri ve Türkiye üzerindeki hain emellerle beslenenler, Türkiye'mizin yoluna taş koymaya devam etmektedir” diye konuştu. 


“TERÖRE DESTEKÇİLERİNİ KINIYORUZ” Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan kimi aydın, sanatçı ve meslek örgütlerinin bu yaşanan gelişmelere de destek vermesinin üzücü olduğunu kaydeden Burkay, “Bu noktada asli görevlerini yerine getirmek yerine, yaptıkları açıklamalarla temsil ettikleri saygın alanlara zarar verirken terörün elini güçlendiren meslek kuruluşlarının ve sözde aydınların açıklamalarını manidar bulduğumuzu ve esefle kınadığımızı da ifade etmek istiyorum. Kalleşçe saldırılarla insanlarımız katledilirken ve verdiğimiz şehitler için yüreklerimiz yanarken sesini bile çıkarmayanların bugünkü çıkışları, terör seviciliğinden başka bir anlam taşımamaktadır. Malum ülkelerin destekleriyle devletimize karşı yürütülen sin- si politikalar da bu yeni sürecin yansımalarıdır” ifadelerini kullandı. 


“TEHDİTLERİ BERTARAF EDECEĞİZ” 

Bağımsızlık aşkı ve özgürlük iradesini tarihin her döneminde ve her koşulda ilan etmeyi başaran Türkiye'nin kaderi geçmişte olduğu gibi bugün de Türk milletinin elinde olduğunu ifade eden Burkay, şöyle konuştu: 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin stratejik adımları ve liderliği sayesinde Türkiye, tüm tehditlerin üzerine kararlı bir şekilde yürüyerek hepsini orta- dan kaldıracak kudrete sahiptir. Bu noktada millet olarak omuz omuza vermek ve milli hedeflerimize daha fazla katkı koymak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki “Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye”nin teminatıdır.” 


BURSATERÖRLEMÜCADELE.ORG 
Burkay, Bursa iş dünyası olarak Türk Si- 


lahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine destek vermek ve milli birliğe katkı sağlamak amacıyla Türk bayrağı kampanyasına başladıklarını ifade ederek, “Sanayi bölgelerimizden başlayarak tüm firmalarımızı ve kurumlarımızı ay yıldızlı bayraklarımızla donatacağız” mesajı verdi. Başkan Burkay, Bursalı vatandaşlara da “bursaterörlemücadele.org” uzantılı web sitesi üzerinden yayınlanan bildiriyi imzalayarak teröre ve destekçilerine karşı gereken cevabı vermeye davet etti. 

Başkan İbrahim Burkay'ın konuşması- nın ardından “Güçlü Ekonomi Bağımsız Türkiye” temasıyla düzenlenen basın toplantısına katılan iş dünyası temsilcileri, ay yıldızlı bayraklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Bursa'da 129 iş dünyası ve sivil toplum kuruluşunun ortak imzasıyla BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından açıklanan ortak bildiride ise şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz içinde ve komşu coğrafyamızda masum insanları katleden ve milletimizin güvenliğine de tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmadık, kalmayacağız. Sınırımızın hemen ötesinde eli kanlı terör örgütü ve destekçileri tarafından kurgulanmaya çalışılan oyun, kahraman Mehmetçiğimiz tarafından Fırat Kalkanı ile başlatılan ve Zeytin Dalı ile devam eden operasyonlarla bozulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütlerini bölgeden temizleyerek sınırlarımız içinde ve yakın coğrafyada güvenli- 


ği tesis etmek üzere görev başındadır. Türkiye'nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden terör gruplarının bölgeden temizlenmesi adına başlatılan Zeytin Dalı operasyonu, aynı zamanda bölgedeki masum sivillerin güvenliğinin sağlanması adına da oldukça önem arz etmektedir. Cesareti kadar merhametiyle de dünyaya nam salmış şanlı ordumuz, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı operasyonunda da sivillere karşı gereken hassasiyeti göstermektedir. 

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek olan bu operasyon sınırlarımızdaki güvenliği ve bölgedeki huzuru tekrar tahsis edecektir. 

Türkiye olarak tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olmakla birlikte, ulusal güvenliğimizi korumak ve bölgemizdeki barışa ve huzura da öncülük etmek hem meşru hakkımız hem de tarihi sorumlulugumuzdur. 

Terör koridoru oluşturulmak istenen bölgedeki operasyonlarla terör örgütleri ile destekçilerine gereken cevabı en etkin şekilde veren Türkiye, tüm mazlumların yanında olmaya ve şefkat elini uzatmaya devam edecektir. 

Bursa iş dünyası ve sivil toplum örgütleri olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tek yürek olup darbecilere karşı koyduğumuz gibi bugün de yarın da aynı birlik ve beraberlikle vatanımıza sahip çıkacağız. 
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2018'de yüzde 20 büyüyecek 


Endüstriyel mutfak sektöründe ilklere imza atan İnoksan, 2017 yılında da sektöre damgasını vurmayı başardı. Geçtiğimiz yılı hedeflerinin çok üzerinde kapatan mutfak lideri, hedef büyüttü. 


BEŞ kıtada 100'den fazla ülkeye ürünlerini ihraç ederek, dünya arenasında da yenilikçi ürünleri ile boy gösteren İnoksan, 
2018 yılına moralli başladı. "2017 yılı Türkiye için beklentilerin aşıldığı bir yıl oldu" diyen Genel Müdür Esra Altay Batkın, Türkiye'de 2018 yılı için büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde beklendiğini ve firmanın da bu doğrultuda yüzde 20'lik büyüme hedefi belirlediğini dile getirdi. 

Şirket tarihinde daha önce görülmemiş bir devir rakamı ile 2018 yılına giren mutfak lideri, üretim kapasitesini artırarak 
2018 yılına hızlı bir giriş yaptı. 2017 yılında Limak Turizm Kıbrıs Otel Projesi, Divan Grubu Diyarbakır Otel Projesi, Sodexo, ISS, Sofra, Sardunya gibi markalara yeni yatırımlarda çözüm ortağı olan firma, daha birçok referansı bünyesine kattı. 
Türkiye'nin önde gelen catering şirketlerinden biri olan Bilintur, Cumhurbaşkanlığı Projesi, Zafer İnşaat Kıbrıs Otel Projesi, İş Bankası Çeşme ve İstanbul Sosyal 
Tesisleri, Adana Hilton Otel de yine 2018 
yılında İnoksan'ın 2018'e devrettiği projeler arasında yer alıyor. 


GLOBAL FİRMALARIN PARTNERİ 

Türkiye'deki birçok zincir restoranın her şubede öncelikli tercihi olan ve mutfaklarını projelendiren İnoksan; Big Chefs, Tavuk Dünyası, Dominos, KFC, Usta Döner, Diversey gibi markalarla yeni dönemde de başarılı iş ortaklıklarına imza atacak. Zincir restoranların gücüne güç katmayı sürdüren mutfağın lideri, 2018 yılında açılacak şube planlamaları için şimdiden kolları sıvadı. Aynı zamanda Türkiye'de pastanecilik sektörüne hızlı bir giriş yapan ve hızla şubeleşmeyi planlayan köklü marka Vakko da "Vakko Patisserie Petit Four" markasının mutfaklarını İnoksan'a emanet etti. İş ortaklarını globalleşme sürecinde de destekleyen İnoksan, Big Chefs ve Gürkan Şef gibi markaların yurtdışı şubelerindeki mutfaklarına da imza atıyor. Profesyonel çağrı merkezi hizmetiyle rakiplerinden ayrılan İnoksan, bu yönüyle de hem yerli, hem de global zin- 


İnoksan Genel Müdürü 
Esra Altay Batkın h 


cirlerin hızlı çözüm odaklı tercihi oluyor. 


SAP PROJESİYLE GELECEĞE YATIRIM Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek adına SAP ERP Projesi'ne geçiş yapan ve bu proje için uzun soluklu bir çalışma dönemi geçiren İnoksan, oldukça büyük bir yatırımla projenin her evresini tamamladı ve 2018 Ocak itibarıyla yeni sisteme geçiş yaptı. SAP sistemi ile birlikte üretim, kalite, depolama, satış, pazarlama, maliyet 


muhasebesi vb. tüm süreçleri uluslararası standartlarda birbirine bağlı kullanarak, aynı zamanda sistemleri bir araya toplayıp, ihtiyaçları daha kolay anlayıp hızlı çözümler üreterek entegre çalışacak bir yapıya kavuştu. 2018 yılında bayilik yapısında da degişikliğe gidecek olan İnoksan, yeni yapılanmada Türkiye'de 5 bölge olarak yönetilecek olup konsantre bir çalışma yapısıyla bayilik kanalı cirolarının yakın gelecekte 100 milyon TL sevilerine çıkarılmasını hedefliyor. 


82 ÜLKEYE İHRACAT 

İhracat departmanındaki güçlü kadronun daha da genişleyeceğinin bilgisini veren Genel Müdür Esra Altay Batkın, "İhracat departmanımızın kadrosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle Turguality ile birlikte ülke hedefleri ve stratejileri sürekli yenilenmekte ve dinamik bir yapıyla yönetilmekte. Bunların sonucun- da, 2017 yılı satış hedefimizi yüzde 111'lik oran ile geçmeyi başardık. Bir önceki yıla göre döviz bazında ise yüzde 20 büyüme gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. 

2017 yılında 82 ülkeye ihracat yaptıklarının da altını çizen Batkın, "2017 yılında en çok ihracat yaptığımız 10 ülke Gürcistan, KKTC, Suudi Arabistan, Almanya, Mısır, Singapur, Bahreyn, Azerbaycan ve ABD oldu. 2017'de yaptığımız prestijli işlerin başında Amerikan devi Amazon'un Almanya'daki 3 noktasının personel yemekhaneleri, Hindistan'da alınan Courtyard Marriott Kanakia Mumbai ve Radisson Mumbai Andheri projelerinin tüm paslanmaz işleri, Maldivler'de alınan 5 yıldızlı iki resort oteli Adaaran by Aitken Spence Resort Aarah Island ve Akirifushi by Atmosphere Hotels & Resorts, Gürcistan'da alınan Metro Entertainment Center by Radisson ve Rodos'un en büyük otellerinden biri olan yine 5 yıldızlı Akti Imperial Deluxe Spa & Resort işleri geliyor. 
Bunların yanında Zafer İnşaat ve Limak gibi KKTC'de de birçok önemli otelin mutfağına İnoksan imzasını attık" sözleriyle geçtiğimiz yılın ihracat haritasını özetledi. 
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İŞİNİZİN YAŞAM MERKEZİ 


SATIŞ OFİS ADRESİ 
Altınova Mh. Yeni Yalova Yolu 3.km No:414-416 
Tel.: 0.224.211 21 10 


Çocukların hayallerindeki Ermaksan 


“YENİLİKÇİ teknolojiler” sloganıyla, bilime dayalı teknoloji geliştiren Ermaksan, kurum$al sosyal sorumluluk projelerine yeni bir halka daha ekledi. Ermaksan, şirket bünyesindeki çalışanların çocuklarının katıldığı ve her birinin, hayalindeki Ermaksan”ı resmettiği anlamlı bir etkinlik düzenledi. 

“Hayalimdeki Ermaksan başlıklı etkinlik kapsamında, ortaya birbirinden güzel resimler çıkarken, “teknoloji çocukları” ile bir araya gelen Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, tüm çocuklara özel resim seti ve kitaplardan oluşan hediyeler takdim etti. 


“HAYAL ETMEKTEN VAZGEÇMEYİN” 

“Hayalimdeki Ermaksan” etkinliğinin başarıyla sonuçlandığını belirten Ahmet Özkayan, bu proje sayesinde çocuklarla çok güçlü bir bağ kurduklarını söyledi. 

Özkayan, etkinlik ile “yarınlarımız! olan çocuklar için birer umut ışığı yakmayı hedeflediklerine dikkat çekerek, “Geleceğin Türkiye'si sizlerle birlikte daha aydınlık, daha gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olacak. Buna inancım sonsuz. Her biriniz, “teknoloji çocukları” 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olarak, ülkemizin gelişmiş ülkeler arasına adını yazdırması ve teknolojide dünyaya rol model olması için gereken ufka ve vizyona sahipsiniz. Hayal etmekten, kendinize hedef belirlemekten ve bu hedefe ulaşmak için çok çalışıp üretmekten asla vazgeçmeyin. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz” dedi. 

Özkayan, bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini de kaydetti. 
Öte yandan, çocukların hazırladığı birbirinden değerli resimler, Ermaksan fabrikasında sergilenecek. 


“Ortaklarımıza borcumuz yok” 


MARMARA Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı yazılı 
açıklamada, ürün alım kampanyasının 10 
Ocak'ta sona erdiğini anımsattı. Kampanya boyunca ürün bedellerinin yüzde 80'inin haftalık dilimler halinde ödendiğini aktaran Asa, "Kampanya kapsamında, toplam 51 bin 900 ton ürün alımı yaparak Marmarabirlik tarihinde rekor bir rakama ulaştık. Bugüne kadar üreticiye 220 milyon lira ürün bedeli ödedik" dedi. 

Asa, yüz güldüren bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Üreticinin bir yıl boyunca gözü gibi bakıp alın teri ve emekle yetiştirdiği ürününü kazanca dönüştürmek için var gücümüzle çalıştık. Üreticinin taleplerine kulak verdik, erken fiyat açıkladık, her haf- ta aldığımız ürün bedellerinin yüzde 80'ini peşin ödedik. Ürün bedellerinin kalan yüzde 20'lik kısmını ise 26 Ocak'ta ödedik. 
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Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Hidamet Asa 


Böylece üretici ortaklarımıza toplam 290 
milyon liralık ürün bedelinin tamamını kampanya bitiminde üstelik de 1 lira bile kredi çekmeden ödemiş olduk. Ortaklarımıza hiç borcumuz kalmadı. Marmarabir- 


lik, son yıllarda ürün alımlarından satışlarına, yatırımdan ihracata kadar artan bir başarı ivmesi gösterdi. Geçmişte batık bir kurum olarak bilinen Marmarabirlik, bugün üreticinin yüzünü güldüren, emeğinin karşılığını eksiksiz ve zamanında ödeyen örnek bir birlik haline geldi." 


“YENİ YATIRIMLAR PLANLIYORUZ” 

Hidamet Asa, üreticinin kazancını artırmak için "güçlü ortak, güçlü kooperatif" ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Üretici, kampanya döneminde emeğinin karşılığını aldıkça daha büyük bir sorumluluk duygusuyla kendimize yeni hedefler belirledik. 2018'de daha çok ürün satmayı, almayı ve yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. 2023'te ulaşmayı hedeflediğimiz 500 milyon liralık ciroyu da 
2018 hedefi olarak belirledik. Üretici ortaklarımızın desteğiyle bu hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı. 
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“SELAM Rezidans” markasıyla “rezidans” konseptine yepyeni bir vizyon kazandıran Murat Özer İnşaat, Yunuseli'de inşaatı süren “Selam Rezidans Yunuseli” ile benzersiz bir projeyi hayata geçiriyor. Murat Özer İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Özer, 14 yıldır inşaat sektöründe birçok başarılı projeye imza attıklarını ve 2 binden fazla konut ürettiklerini söyledi. 

Geliştirdikleri tüm projelerde projelendirmeden başlayarak anahtar teslimine kadar sürecin her aşamasında kalite standartlarını koruduklarını dile getiren Özer, bu vizyonla bugüne kadar birçok konut, işyeri, hastane ve plaza projesini hayata geçirdiklerini aktardı. 

Projelerinde yaşanabilir mekanlar geliştirmeye azami özen gösterdiklerini kaydeden Ömer Özer, “Tüm projelerimizi daha başlangiç aşamasında tüm ayrıntılarıyla planlıyoruz. 
Müşteri beklentilerini iyi analiz ederek tasarımlarımızı yapıyor, bu hedeflere uygun uygulamalar geliştiriyoruz. Teknolojiden de üst düzeyde yararlanarak, kaliteyi konforla birleştiriyor ve beklentileri en üst düzeyde karşılamaya çalışıyoruz” dedi. 


REZİDANS'A YEPYENİ BAKIŞ 

Firma olarak öncü olmaya ve vizyon projelerini uygulamaya geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Özer, “Selam Rezidans” markasıyla rezidans konseptine de benzersiz bir vizyon kattıklarını söyledi. Özer, Bursa'nın ve Yunuseli bölgesinin ana arterlerinden birisi haline gelen Recep Tayyip Erdoğan Bulva- 


MUDANYA'NIN tam kalbinde, şehir içi trafik karmaşasına girmeden kolaylıkla ulaşılabilecek bir lokasyonda bulunan Vadi Mudanya Evlerinin 2'nci etabının satışları devam ediyor. Kent merkezine, Budo iskelesine, yeni yapılacak marina ve iskelelere 3 dakika yürüme mesafesinde olan ve tatil köyü anlayışıyla inşa edilen proje daha birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. 

Uçsuz bucaksız yeşillikler içinde kurulan Vadi Mudanya Evleri'ni, yatay mimari yapısıyla doğaya hükmetmeden, doğayla dost bir anlayışla inşa ettiklerini söyleyen Mudanya Yapı İnşaat Genel Koordinatörü Kenan Sülün, Mudanya'nın ilk ve tek az katlı, bah- 


Murat Özer 
İnşaat Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Ömer Özer 


rna yakın lokasyonda hayata geçirdikleri “Selam Rezidans Yunuseli” projesinin özellikle estetik proje tasarımı ve “teras” konseptiyle benzersiz bir rezidans anlayışını sunduğunu dile getirdi. Özer, “Proje lokasyonumuz Bursa'nın en gözde ve hızlı büyüyen semti Yunuseli'de yer alıyor. Bursa'nın her noktasın- dan ulaşım çok kolay. Kentin merkezinde ve şehrin yeni simgesi Timsah Arena'ya 10 dakika mesafede. Muhteşem bir Uludağ manzarasına sahip” dedi. 


AVM'Sİ OLAN REZİDANS 

Ömer Özer, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Proje 12 bin 150 metrekare arsa üzerinde 32 bin metrekare inşaat alanına sahip. 151 
daire ve AVM'den oluşan 34-1 ve 4-4-1 dai- 


çeli ve dubleks dairelerden oluşan projenin sadece bir ev değil içinde hayatın olduğu bir yaşam vaad ettiğini belirtiyor. “Vadi Mudanya'da yaşamak demek Mudanya'nın sahilin- de uzun yürüyüşler yapmak, yeni yapılacak 


Seçkin bir proje 


relerin yanı sıra geniş teraslı rezidans daireler ve sosyal alanlar üzerinde yükselen mimarisi ve kalitesiyle dört mevsim kaliteli bir yaşam imkanı sunuyor. Projemizde özellikle geniş peyzaj alanı ve sosyal donatı imkanları da sunuyoruz. Futbol, basketbol sahası, tenis kortu, kütüphane, teraslı kafeterya, süs havuzları, yürüyüş yolu, 24 saat özel güvenliği, çocuk oyun parkları, açık otopark asansörlü kapalı otoparkın yanı sıra bay ve bayanlara özel ayrı yüzme havuzları, saunalar, Türk hamamları, spor salonları ile Yunuseli'nin en görkemli ve ayrıcalıklı yaşam alanını sunmaktan gururluyuz.” 

Ömer Özer, Selam Rezidan Yunuseli'de inşaatın hızla yükselmeye devam ettiğini, projeye yönelik ilgi ve talepten dolayı da mutlu olduklarını ve konutların yüzde 65'inin satıldığını kaydederek, “Projemizi bu yılsonunda tamamlayarak hak sahiplerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Proje tamamlandığında hem bulunduğu bölge- ye hem de Bursa'ya önemli bir mimari proje kazandıracak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz her mahalleye bir Selam Rezidans konseptini taşıyabilmek” dedi. 

Bu arada, inşaat sektöründeki gelişmeleri de değerlendiren Ömer Özer, özellikle konut sektöründe zaman zaman yaşanan dalgalanmalara rağmen, kalite ve istikrarlarıyla güven sağlayan markaların önemli işler yapmaya, talep görmeye ve büyümeye devam ettiklerini söyledi. 


Vadi Mudanya'da son fırsat 


marinada hayatın farklı lezzetlerini keşfetmek, her yere yürüyüş mesafesi kadar yakın olmak demek” diyen Sülün, şöyle devam ediyor: 

“İnsanlar şehrin kargaşasında, stresli ve yorucu gündelik hayatta, gri binaların içinde bo-Şuluyor. Artık bunu değiştirmenin zamanı- nın geldiğine inanıyoruz. Projemiz bu anlayışla yeni bir yaşam arayışına cevap veriyor. 
Vadi Mudanya Evleri sakinleri bu güzel şehri terk etmeden hayalini kurdukları sahil hayatını 4 mevsim kuş sesleri arasında yaşama- ya başlıyorlar. Bursalıları 10 villaya özel kampanyamız ile sınırlı sayıda kalan evlerimizde eşsiz bir yaşama davet ediyoruz.” 


28 


Bursa'nın kalbinde 
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'Nüfus, doğal kaynak kadar kıymetli” 


Almanya'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Hessen Şubesi'nin konuğu olan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 'Büyüyen Türkiye Ekonomisi' başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda görüşlerini paylaştı... TUNA ÇAM/SABAH 


BURSA Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü bir öngörüye sahip oldu- 
Şunu ve Türkiye'nin haklarını korumak için mücadele verdiğini belirterek, "Türkiye, hakkını koruyup savunduğu için rahatsızlık uyandırıyor. Bizim tehdit olarak algılanmamızı sorgulamamız gerekiyor" dedi. 

BTSO Başkanı Burkay, 
Almanya'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
Hessen Şubesi'nin konuğu oldu. 'Büyüyen Türkiye Ekonomisi' başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda Bursa ekonomisinin örnek başarılarını anlatan İbrahim Burkay, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda görüşlerini de paylaştı. Toplantının soru-cevap bölümünde ise bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'deki siyasi çevrelerin Almanya'da yaşayan Türkler hakkın- da ve Almanya ile ilgili konularda doğru bilgilendirilmediğini öne sürdü. Bunun üzerine Burkay, istişare ve diyaloga çok önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda çok güçlü bir öngörüye sahip olduğunu belirtti. 


"CUMHURBAŞKANIMIZ 

DÜNYAYI ÇOK İYİ OKUYOR" 

Türkiye'nin çok zor bir dönemin ardından 
2017 gibi kritik bir yılı geride bıraktığına dikkat çeken Burkay, bu süreçte Avrupa'da da Türkiye'deki referandumlar kadar önemli seçim dönemlerinin yaşandığını hatırlattı. Başta Hollanda, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde siyasi nedenlerle Türkiye'nin aleyhine bir kampanya başlatıldığını ifade eden Burkay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyayı çok iyi okuyor. Bugün bütün fütüristleri dinleyin; hepsi nüfusu doğal kaynaklar kadar kıymetli gösteriyor. Niçin Çin en hızlı büyüyen ülke? Niçin Hindistan en hızlı büyüyen ülkeler arasında? Çünkü nüfus potansiyeli var. Nüfus olduğunda üretim kabiliyetiniz de artar. Ekonomiye canlılık gelir. Avrupa'ya bakın, nüfus yaşlanıyor. Çalışan insan kaynağı her yıl daralıyor. Ekonomik büyümelerini sürdürülebilir kılmak için mücadele ederken, güvenlik zaafı yaşamamak için de endüstri 4.0'a geçmek istiyorlar. Çalıştırmak için dışarıdan göçmen aldıklarında ise güvenlik problemleri artıyor. Bunların hepsi bir plan. 
Dünyayı iyi okumak lazım. Cumhurbaşkanımız, '3 çocuk' çıkışıyla Türkiye'de yavaşlayan nüfus artışını tetiklemeyi hedefledi. Çünkü bu coğrafyada Türkiye'nin alternatifi yok" diye konuştu. 


"ABD DÜNYADA YALNIZLAŞIYOR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo- 


gan'ın Türkiye'nin haklarını koruma noktasında çok güçlü bir mücadele verdiğini ifade eden Başkan İbrahim Burkay, "Bugün gelinen noktaya bakın, ABD yalnızlaşıyor. Fransa da Almanya da Amerika ile bizim Cumhurbaşkanımız gibi mertçe mücadele etmiyorlar ama resmen AB ile ABD arasında ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyor. 4 gündür buradayız. Tüm Alman televizyon kanallarında Trump politikalarını ağır eleştiren yayınlar var" dedi. 
"Bu coğrafyanın olmazsa olmazı Türkiye'dir. Avrupa bunu çok iyi biliyor. Ama Türkiye için de Avrupa çok önemlidir. Burada bizim istediğimiz tek şey saygı" diyen Burkay, şöyle devam etti: "Bizim tehdit olarak algılanmamızı sorgulamamız lazım. 
Çünkü bizim potansiyelimizi görüyorlar. 
Dünyada hak, hukuk ve eşit paylaşımı bulamıyorsunuz. Doğal kaynakların büyük bölümü müslümanların elinde ama İslam coğrafyasının durumu ortada. Bunu kırabilecek tek bir ülke var, o da Türkiye." 
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Entegre taşımacılığın veni Üssü 


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın dünya ticaretinden daha yüksek pay almasını sağlayacak “Lojistik Merkez” projesinin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Bursa, deniz, kara ve demiryolunun bir arada kullanılacağı, entegre taşımacılığa uygun bir merkeze kavuşuyor” dedi. 


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın dünya ticaretinden daha yüksek pay alabilmesi amacıyla makro düzeyde yürüttükleri projeler arasında “Lojistik Merkez'in de bulunduğunu belirterek, “Proje kapsamındaki çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin geleceğine yön verecek üretim merkezlerinin başında yer alan Bursa, deniz, kara ve demiryolunun bir arada kullanılacağı, entegre taşımacılığa uygun bir merkeze kavuşuyor” dedi. 

Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezi Bursa'nın gerek sanayi gerekse de ticari alanda önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Burkay, “Medeniyetin ve kalkınmanın belirleyicisi, ulaşım alternatifleri ve kalitesidir. Bu anlamda BTSO olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın liderliğinde yerel yönetimlerimizle birlikte bölgemizi ticari açıdan cazibesi daha da yüksek bir konuma getirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu. 


TALEPLERİMİZ KARŞILIK BULUYOR 

Bursa'nın kara, deniz ve hava ulaşımında çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Burkay, BTSO bünyesinde oluşturdukları “Lojistik Konseyi'nin kent dinamiklerini ortak akıl masası etrafında buluşturduğunu söyledi. Yaptıkları çalıştaylarla lojistik imkanların geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yatırım önceliklerinin tespit edildiğini vurgulayan Burkay, “Lojistik Merkez konusundaki çalıştay raporumuzu da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a sunduk. Sayın Bakanımız Bursa iş dünyası olarak sunduğumuz taleplerin en kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların startını verdi” dedi. 


ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 

Bursa iş dünyası olarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine liderlik ettiklerini ve projenin de kentin dış ticaret hacmini destekleyecek bir lojistik ağ üzerinden planlandığına dikkat çeken Burkay, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şu bil- 


b 


BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay 


gileri verdi: “Yenişehir-Bursa Hızlı Tren etabının lojistik açıdan değerlendirilmesi için Gemlik Demiryolu İltisak Hattı Projesi yapıldı ve imalat aşamasına geçildi. Lojistik merkezin yapımına uygun olarak Bursa-Bandırma hattının güzergah değişikliği ve yük istasyonu yerine ilişkin proje de Devlet Demiryolları tarafından nihai aşamaya taşındı. Yenişehir Havalimanı'nın kargo hizmeti vermesiyle ilgili altyapı çalışmaları da tamamlandı. Söz konusu projenin sürdürülebilir olması açısından talep toplama ve fizibilite çalışması da devam etmekte.” 

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Lojistik Merkeze hizmet verecek TEKNOSAB bağlantısı yapımı projesinin de onaylandığını ve imalat aşamasına geçildiğini açıklayan Burkay, şöyle devam etti: “Zeytinbağı-Mudanya İl Yolu Projesi de onaylandı. Burada da kamulaştırma süreci en kısa sürede başlayacak. Dev ulaşım projelerinin merkezinde yer alan Bursa, “Lojistik Merkez” hedefinde de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu merkezin hayata geçmesiyle birlikte firmalarımızın rekabet gücü artarken, ülke ekonomisine katkılarımız da daha yüksek düzeylere ulaşacak.” 
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Hedefi dünya şirketi olmak 


EV tekstili sektörünün önde gelen firmalarından Maviay by geccehome, uzmanlık alanı olan fermuarlı yatak kılıfı konusunda Türkiye'nin ilk üreticilerinden. Arabalı yatak, baza başlıkları, 


nevresim takımları ve yatakları ile ürün gamını günden güne artıran firma, bu sektörde faaliyetlerini genişleterek sürdürüyor. 

1980 yılından bu yana bilgi ve birikimleriyle günümüze kadar 
gelen ve artan ivme grafiğiyle devamlılığını dünden bugüne; bugünden yarına taşıyacak olan Maviay by geccehome iç piyasa- da kendi pazarını korurken, ihracat pazarlarında da önemli adım- 


lar atıyor. 


TÜKETİCİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR 


Çalışmalarının karşılığı olarak; 
1989 yılında yapmış olduğu ihracatla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilk kırk ihracatçı firma arasına girme başarısını göstererek plaketle ödüllendirilen firma, sonraki yıllarda Türkiye genelinde 
3600 firma arasından 4. Kobi ve 
Girişimcilik Ödülü'ne layık görüldü. 

Müşteri memnuniyeti anlayışını ve yenilikçi kimliğini kendine viz- 


yon edinen Maviay by geccehome, Bursalı tüketicilerden yoğun talep görüyor. Tüketicilerin bu ilgisi üzerine hedeflerini daha da büyüten Maviay by geccehome, dünyanın önde gelen yatak üreticisi olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. 


Konut projelerinde yeni adres 


SAHİP olduğu avantajlı coğrafi konumundan dolayı Antik dönemden beri tarihi ve stratejik öneme sahip bir kent olan Mudanya, özellikle son yıllarda inşaat projelerinin hızla yükselmesiyle birlikte, dikkatleri üzerine çekme- ye devam ediyor. Bilimsel verilerle desteklenmiş, “şifa kaynağı” temiz havası, denizle bütünleşen doğası, ulaşım kolaylığı, İstanbul'a yakınlığı ve coğrafi zenginlikleriyle öne çıkan Mudanya, geçmişte daha çok yazlıkçıların ilgi gösterdiği bir kent konumundayken, son yıllarda gösterdiği ivmeyle adeta kabuğunu kırarak, konut projelerinin yeni adresi oldu. 


DÖRT MEVSİM YAŞAYAN KENT 

300 kilometrelik sahil bandına sahip Bursa'nın denizle buluştuğu en önemli bölgelerinden biri olan Mudanya'yı, her yönüyle yaşanabilir kılan birçok faktörün olduğunu ifade eden Tetra Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ferik, son yıllarda gösterdiği ivmeyle birlikte ilçede, oldukça yoğun bir konut hareketliliğinin yaşandığını söyledi. İnsanların beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilen, kaliteli ve çevreci projeler üretilmesi durumunda, bölgedeki konut tercih- 


Tetra Şirketler 
Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Ferik 


lerinin hızla artmaya devam edeceğini aktaran Ferik, geçmiş yıllarda ilçenin daha çok yaz aylarında ilgi odağı olduğunu ancak günümüz- de, dört mevsim yaşanabilir bir yer haline geldiğini vurguladı. 

Mustafa Ferik, hâlihazırda Mudanya'da devam etmekte olan konut projeleriyle ilgili bilgiler de vererek, şu an bölgede çok sayıda inşaat firmasının, birbirinden güzel projelerini hayata geçirmeye hazırlandığını söyledi. Ferik, “Mudanya'da son 2 yılda, yüzde 200'e yakın değer artışı yaşandı. 24-1, 3-4-1, 44-1 ve 
dubleks dairelerin bulunduğu projelerde 70 


metrekareden 345 metrekareye kadar daire bulmak mümkün” dedi. Dairelerin, Burgaz, Altınkum, Altıntaş mevkilerinde yapıldığını dile getiren Ferik, konut alıcıları için birbirinden güzel projelerin olduğuna dikkat çekti. 


DENİZ MANAZARALI DAİRELER 

Tetra Şirketler Grubu olarak inşa ettikleri İKON16 projesinin bunlardan biri olduğunu anlatan Mustafa Ferik, proje kapsamında 21 blok ve 126 konut olacağını söyledi. Projede 71 metrekareden 278 metrekareye kadar çeşitli büyüklükte konutun yer aldığını belirten Ferik, “26000 metrekarelik alanda bulunan İKON16'daki dairelerin en önemli özelliği hepsinin deniz manzaralı olması. Ayrıca mahremiyete oldukça önem veriyoruz. Şöyle ki bir aile balkonda otururken başka bir balkondan kendilerini görmek imkânsız. Tüm dairelerimizi buna göre inşa ediyoruz” diye konuştu. 

Ferik, proje kapsamında havuz, otopark, fitness, sinema, market, çocuk parkı, engelli asansörleri, kafeterya, sera bahçelerinin bulunduğunu ifade ederek, evlerin 2019 yılında teslim edileceğini kaydetti. 
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Kurşunlu'yu 
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Denizi, yeşili, sakinliği ve temiz havasıyla Bursa'nın cennet köşesi Kuşunlu'da; modern tasarımı, güvenli yapısı ve sosyal alanlarıyla yaşamaktan keyif alacağınız bir proje 
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Beşevler Mah. Bilginler Cad No:1 Nilüfer/Bursa 254 0441 
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ÖZLEMİNİ DUYDUĞUNUZ 


Bir Maşam 


Bursa'nın yeni gelişen merkezi Kayapa'da özlemini duyduğunuz bir yaşamın temelleri atılıyor. Sosyal donatı alanları, avantajlı lokasyonu, yüksek standartlardaki yapısı ile Almıla Modern'de huzurlu bir yaşam çok özel fiyatlar ile sizleri bekliyor. 


0530 466 90 10 - 0532 067 47 43 - 0506 850 44 54 


salli 
Vadi Mudanya 


N ll yi my TI ha a 


Reklam Cumhuriyeti 


Mudanya'nın tam kalbinde; şehrin içinde ve karmaşadan uzak, kent merkezine, BUDO iskelesine, yeni yapılacak olan marina ve plajlara 
3 dk. yürüme mesafesindedir. 


Vadi Mudanya Evleri HEMEN TESLİM fırsatıyla son sakinlerini bekliyor. 


0224 5440304 MUDANYA 


www.vadimudanya.com YAPI İNŞAAT 
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